
DE KROONDUIVEN ZIJN GEVLOGEN…… 
 
Lieve Ankie, Ventje, Daan en team, 
 
De Meimaand bood jarenlang, traditiegetrouw, 
een plekje in De Bilt voor weemoed en verlangen. 
De sfeer en trouwe bezoekers verdreven de kou, 
daar bij de Kroonduiven, voelde je dat senange.  
 
Enak Lo Pim, hapjes, makanans, dansen in lijn, 
bingo en tombola, geklink met de glazen, 
ngobrollen, schouderslaan, wat vonden we ’t fijn 
helaas, de tijd nam ook dit gebeuren te grazen. 
 
Want Ankie, Ventje, Daan en team, zoetjesaan 
werden jullie ouder en ouder, er zijn grenzen. 
Het werd tijd voor meer rust, het was gedaan, 
jullie zijn geen machines, wél geweldige mensen. 
 
De Kroonduiven reünies waren altijd een feest, 
de herinneringen koesteren we in ons hart. 
Dankzij jullie grote inzet en goede teamgeest, 
was de Kroonduiven reünie een klasse apart. 
 
Dank, dank, dank voor alle heerlijke kumpulans, 
wat zullen we die gaan missen, elk jaar weer. 
Jullie verdienen een Kroonduivenlauwerkrans 
en ook in jullie …. steken we een veer. 
 
De talrijke reüniefoto’s zijn nog steeds te zien, 
met veel dank aan de onvermoeibare Chris. 
Toch leuk om nog eens na te genieten misschien, 
al blijft elkaar in het écht zien een groot gemis. 
 
Het ga jullie allen goed, geniet van het leven, 
want weet en ziet, het duurt maar even. 
 
Met dankbare en warme groet,  
Jane en Jos Hoogerwerf  


